
H. W. M. Gommans

Geboren te Reuver in 1921. Van beroep vertegenwoordiger.
Leider van de jeugdbeweging Jonge Wacht in Belfeld. 

Hij stond aan het hoofd van de duikorganisatie in Reuver
en hielp onderduikers en Joden. 

Op 7 oktober 1944 werd hij te Reuver, door verraad, 
in de ouderlijke woning van de familie Gommans gearresteerd 

door de Duitsers. Hij werd schuldig bevonden en op 
dezelfde dag in Belfeld dood geschoten. 

André J. G. Hermans

Geboren op 6 juli 1918 te Hout-Blerick. Hoofdleider van de 
Jonge Wacht. Lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Benoemd tot leraar aan de Ambachtsschool te Kerkrade. 

Door een noodlottig motorongeluk is hij omgekomen op 
16 april 1945. Hij is begraven op het kerkhof te Hout-Blerick. 

Jacques J. A. Hermans

Geboren op 4 september 1925 te Hout-Blerick. 
Leider van Jong Nederland. 

Pas opgenomen in het leiderskorps van 
Jong Nederland is hij plotseling door een 

granaatontploffing omgekomen op 6 mei 1945. 
Hij is begraven te Hout-Blerick.

Frans J. P. Nies

Geboren te Weert in 1913. Begrafenisondernemer en 
voormalig militair. Leider van de jeugbeweging Jonge Wacht.

Voorzitter van de Jonge Middenstanders in de regio Weert. 

Reeds in het begin van 1941 was hij werkzaam bij het hulp 
bieden aan onderduikers. Hij werd vertegenwoordiger in het

Landelijke Overleg voor hulp aan Onderduikers voor het 
district Weert. Hij hield zich bezig met het zoeken van 

gastgezinnenen voor het plaatsen van onderduikers. Hij had 
zitting in de duikraad en was een zeer bekwaam 

districtsleider. Hij werd op 10 augustus 1944 gearresteerd 
door de Duitsers en onderging in Maastricht vreselijke 

mishandelingen. Op 2 september 1944 werd hij op 
transport gesteld naar Vught. Hij kwam er op 

5 september 1944 om het leven.

Sjeng Hoebers

Geboren 12 oktober 1919 te Helden-Beringe. Leider van de Jonge Wacht.

Hij was militair, als sergeant-wachtmeester. Hij is gesneuveld op 13 mei 1940 bij de 
verdediging van de vesting Holland, bij de Moerdijkbrug te ’s-Gravendeel. 

Hij is in Helden begraven. 

Peter J. J. Hoebers

Geboren te Helden-Panningen in 1920. Smid van beroep. 
Leider van de jeugbeweging Jonge Wacht. 

Hij was vanaf begin 1943 lid van de Knokploeg (KP) Helden. 
De bij de overvallen van de KP buitgemaakte goederen 
kwamen ten goede aan de onderduikers en hun gastgezinnen. 
Door verraad werd hij op 10 augustus 1944 door de Duitsers 
gearresteerd en voor zijn woning te Helden doodgeschoten. 
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Victor L.S. Ramakers

Geboren te Schinnen in 1907. 
Hij was kapelaan aan de St.Corneliusparochie te Heerlerheide. 

Hij was actief in het helpen van onderduikers. 

Op 18 augustus 1944 werd hij te Heerlen gearresteerd. Hij was 
op weg terug van het ziekenhuis. Voor het hoofdgebouw van 

de Oranje Nassau Mijn I werd hij door zijn begeleider
neergeschoten. Op die dag werd hij vervoerd naar 

het concentratiekamp te Vught, op 6 september naar 
Oranienburg en op 6 februari 1945 naar Bergen-Belsen. 

Hij overleed er op 9 maart 1945 ten gevolge van typhus.

Adrianus J. A. Sars

Geboren te ’s-Hertogenbosch op 26 december 1905. Sinds 1932 priester 
van het bisdom Roermond. Aalmoezenier van de Jonge Wacht.
Kapelaan te Roermond, St. Christoffel.

Hij leidde de zielzorg te Roermond in de moeilijke oorlogsjaren
in het najaar 1944. Hij kreeg moeilijkheden met een Duitser
over de ontruiming van de sacristie in de kerk. 

Hij werd op 17 december 1944 gearresteerd en naar Duitsland 
vervoerd. Hij verbleef in de gevangenis van Mönchen-Gladbach. 
Op 18 februari 1945 kwam hij in Buchenwald aan. Hij is in Passau 
overleden op 23 april 1945 en begraven te Dachau.

E. A. Georges van den Boorn

Geboren te Maastricht op 4 juni 1911. Priester van het bisdom
Roermond. Kapelaan aan de O.L. Vrouwe Munsterkerk te

Roermond. Aalmoezenier van de Jonge Wacht. Rector van het 
Ursulinenklooster te Posterholt. 

Hij had geprotesteerd tegen het wegdrijven van vee en het 
wegvoeren van mannen. Hij werd op zondag 29 oktober 1944 

door de Duitsers gearresteerd en in zijn eigen huis door hen 
vreselijk mishandeld. Op 5 november 1944 is hij te Effeld, 

over de grens, door de Duitsers om het leven gebracht. 
Hij is in Gronsveld begraven.

Louis Bleys

Geboren op 17 oktober 1906 te Tilburg. Pater Redemptorist. 
Kapelaan aan de Kapel in ’t Zand te Roermond. Aalmoezenier van de Jonge Wacht. 

Hij was leraar, van 1932 tot en met 1938, aan het St.Alfonsus-seminarie te Nijmegen. 
Redacteur van het maandblad de Volksmissionaris. 

Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 was hij 
Hoofdaalmoezenier van de Binnenlandse Strijdkrachten

en lid van de landelijke verzetsorganisatie in Limburg. 
Hij leidde er de duikorganisatie, de reddingsdienst van 

geallieerde piloten en de ondergrondse pers. Zijn arrestatie 
door de duitsers mislukte doordat hij in de nacht van 

1 maart 1944 door zijn eigen verzetsmensen uit het
klooster werd ontvoerd en in veiligheid gebracht. Hij 

vluchtte naar Londen waar hij de regering voorlichtte 
over het verzetswerk in Nederland. Hij overleed op 17 

augustus 1945 ten gevolge van een auto-ongeval te 
Gorkum. Hij is met militaire eer begraven te Roermond. 

J. J. Naus

Geboren te Helden in 1914. Priester van het bisdom Roermond.
Kapelaan te Venlo. Aalmoezenier van de Jonge Wacht. 
Al in het voorjaar van 1943 organiseerde hij de hulp aan onderduikers.
Vanaf augustus 1943 moest hij zich schuil houden. 
Hij werd gearresteerd door de Duitsers tijdens de vergadering van de
Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers te Weert op 21 juni
1944. Zijn lijdensweg ging via Vught en Oranienburg naar Belsen. 
Hij stierf op 15 april 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Emile A. F. Goossens

Geboren in 1903 te Venlo. 
Priester van het bisdom Roermond. Kapelaan te Echt.

Aalmoezenier van de Jonge Wacht. 

Om zijn hulp aan de vervolgde onderduikers werd hij gezocht.
Hij dook onder te Nunhem. Hij werd er ontdekt op 29 juni

1944. Hij verbleef daarna een maand in de gevangenis te
Maastricht. Op 2 augustus 1944 werd hij naar Vught gebracht.

Hij werd er zwaar mishandeld. Op 6 september is hij naar
Oranienburg en op 6 februari 1945 naar 

het concentratiekamp Bergen-Belsen gebracht. 
In Belsen overleed hij aan typhus in de maand maart 1945. 

Inleiding

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse 
leidinggevenden van Jong Nederland, de Sparvaert, op 
zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken 
onthuld ter herinnering aan de in 1940-1945 gevallen en 
omgekomen Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht 
en van Jong Nederland in Limburg. 
Hun namen zijn in het eikenhout gebeiteld. 
Met het verstrijken van de tijd verdween van velen 
de herinnering aan hun naam en aan hun goede daden.

Een oproep in de rubriek Spoorloos van de Limburgse 
Dagbladen van 20 februari 2006 bracht velen in beweging. 
Het leidde tot de invulling van de ontbrekende gegevens 
over hun levensloop. Hier staan ze; wij vergeten ze niet.

Het bestuur van de Stichting Jong Nederland Limburg
en de Stichting Provinciaal Buitencentrum De Spar, Haelen.

www.jongnederlandlimburg.nl

G. L. J. van Beckhoven

Geboren in 1900 te Amsterdam. Pater Beatus, Franciscaan. Hij was assistent 
aan het rectoraat van St.Franciscus aan de Laanderstraat te Heerlen. 

Hij was een grote steun en hulp voor de onderduikers en de 
vervolgde Joden. Daarom moest hij in maart 1944 onderduiken.

In juni 1944 werd hij ontdekt in Rotterdam. Op 17 juni 1944 
werd hij door de Duitsers gearresteerd in de trein bij Rotterdam. 

Hij verbleef daarna in de gevangenis van Maastricht en in 
het concentratiekamp te Vught. Op 6 september 1944  begon 

zijn zware reis naar Oranienburg. Hij werd er ernstig ziek. 
Op 6 februari 1945 kwam hij in Belsen aan en overleed 

er aan vlektyphus medio maart 1945. 


